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MEDITATIE 

En nog is er plaats (Lukas 14:22b) 

               Door: ds. J. Lohuis 
 

Prediking is nodiging. Ben ik ook uitgenodigd? Als u niet uitgenodigd was, had 

God u niet onder de prediking gebracht. Wie niet onder het gepredikte 

Woord wil komen, wil niet genodigd zijn en verwerpt de uitnodiging. Volgens 

de kanttekenaren van onze Statenvertaling wil Christus met deze gelijkenis 

aantonen dat sommige mensen Gods Koninkrijk wel hoog schijnen te achten, 

maar Het toch verachten of verzuimen, omdat ze met hun harten vastzitten 

aan tijdelijke dingen. Vers 16 begint met het woordje ‘maar’.  Dat geeft een 

tegenstelling aan. Christus had onderwezen dat je mensen niet moet 

uitnodigen om iets terug te krijgen. Wie een maaltijd aanricht, moet armen, 

verminkten, kreupelen en blinden uitnodigen. Dan zul je zalig zijn, zegt 

Christus, want het zal vergolden worden bij Zijn wederkomst. Daarop reageert 

iemand met ironie, met spot. Hij zegt: ‘Zalig is hij die brood eet in het 

Koninkrijk van God.’ Hijmeent er niets van. Het is alsof hij zegt: ‘Dat is fraai, 

om met zulke arme en ellendige mensen een maaltijd te houden. Daar zit ik 

niet op te wachten.’ En dan begint Christus de gelijkenis van het grote 

avondmaal te leren. 

 

Eerst de Jood 

Dat is uitverkiezing. Want Abram was niet beter dan al de andere mensen. 

Toch werd hij er uitgeroepen en ging de Heere voorlopig eerst nagenoeg 

alleen verder met hem en zijn nageslacht. ‘Een zeker mens bereidde een 

groot avondmaal.’ Met het avondmaal wordt de Evangelieprediking bedoeld. 

Christus preekte eerst in Galilea en daarna ook in andere steden. Zijn eerste 

boodschap was: Bekeert, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 

Die boodschap klonk in dat donkere Galilea. Die boodschap klonk tot de 

verloren schapen van het huis van Israël. Een groot avondmaal is bereid. Let 

er eens op hoeveel voorbereidingen er getroffen zijn om (Joodse) zondaren 

zalig te maken. Alle dingen zijn gereed. Wat de mens in Adam is kwijtgeraakt. 

Wat de wet rechtvaardig van hem eist. Dat komt nu tot hem in de prediking 

van het Evangelie. Al wat u ontbreekt, is aanwezig op de tafel van dit 
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avondmaal. Vergeving van zonden, eeuwig leven, gerechtigheid, heiligheid, 

geloof en wat u nog meer nodig heeft. Het is alles in het geslachte Lam.  

Christus is een volkomen Zaligmaker en wordt de mens aangeboden om niet. 

Christus is het Brood des levens en Hij is het levende water. Van Gods kant 

ontbreekt er niets.  

Je zou denken dat het storm liep. De toegang tot deze maaltijd is gratis (vgl. 

Jes. 55:1). Wie wil dat nu niet? Maar zie eens wat er staat geschreven: ‘En zij 

begonnen allen zich eendrachtelijk te ontschuldigen.’ Hoewel hun 

verontschuldigingen verschillend waren, verontschuldigden zij zich wel 

allemaal. En wat zijn hun verontschuldigingen slecht. Wie koopt er nu eerst 

een akker en gaat daarna kijken hoe de kwaliteit is? Hier zien we hoe het 

Evangelie werd ontvangen. Geen wonder dat ‘de heer des huizes toornig 

werd’. Johannes (3:36) schreef later: ‘Die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn 

Gods blijft op hem.’ Maar zoals van Christus staat geschreven dat Hij 

vertoornd was en meteen bedroefd (vgl. Markus 3:5), zo geldt dat ook hier. 

Want de heer des huizes stuurt zijn knechten er weer op uit naar de straten 

en wijken der stad. En dat met haast. Na Zijn hemelvaart geeft Christus Zijn 

discipelen de opdracht om heen te gaan en bekering en vergeving van zonden 

te preken aan alle volken. Maar zij moeten in Jeruzalem beginnen. In die 

bloedstad. Daar is Christus uitgeworpen. Zij hebben het eerst redding nodig. 

Gadeloze ontferming. Ja, God toornt. En Zijn toorn is vreselijk. Maar Zijn toorn 

is nu nog ingehouden toorn. Toorn gemengd met bewogenheid. Dat kon 

omdat Zijn volle toorn is uitgestort op Zijn Eigen Zoon. En toen zijn zij binnen 

gebracht, door de kracht van de Heilige Geest. Eerst drieduizend. Later 

tweeduizend. En de Heere ging door. Laten wij nooit vergeten dat de eerste 

christelijke kerk met name bestond uit Joden die het Evangelie hadden 

omhelst.  

En hoewel er al zovelen zijn toegebracht, zegt onze tekst toch: ‘En nog is er 

plaats.’ Het kan nog. U kunt ook nog zalig worden. 

 

Ook de Griek 

Met de Griek wordt de niet-Jood bedoeld. De heidenen dus. Ook wij dus! Die 

groep heidenen zijn te vinden ‘in de wegen en heggen’. Dat is buiten de stad. 
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Paulus leert ons in Romeinen 11 waarom het Evangelie naar de heidenen is 

gegaan. Zeer aangrijpend zegt hij dat door de val van de Joden de zaligheid is 

geworden voor de heidenen. Het is waar, opdat de Joden tot jaloersheid 

zouden worden verwekt, maar toch! Elke Jood die buiten Christus sterft, is 

verloren. Trouwens, dat geldt ook u en mij. Beseffen we dat? Israël heeft zich 

gestoten aan Jezus als Messias. 

 

‘Ga uit!’ Het Evangelie gaat baanbrekend naar de volkeren toe. Het is niet te 

stuiten. ‘Onverhinderd’, zo eindigt het boek Handelingen.  God had de 

heidenen van eeuwigheid een plaats beschikt in het verbond der genade.  ‘Ga 

uit en dwing hen in te komen.’ Nee, niet met geweld. Niet met het zwaard. 

Maar door overreding. Door sterke bedreigingen en krachtige beloften. 

Paulus schrijft bijvoorbeeld in 1 Korinthe 16:22: ‘Indien iemand de Heere 

Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking.’ Jesaja zei in hoofdstuk 

45:22: ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde.’ 

‘Dwingen’,  dat is met bevel van geloof en bekering. O, dat ongeloof. Dat 

moeten we haten. Dat ongeloof, dat de Heere wantrouwt. Dat ongeloof dat 

antwoordt op de nodiging: ‘Is het wel voor mij?’  Dat ongeloof onteert de 

Heere en vertreedt het bloed van Christus. Daar mogen we geen goed woord 

voor over hebben. Geen enkele verontschuldiging. 

 

‘Dwingen’. Dat houdt ook Gods vermaak in om zondaren zalig te maken. Hij 

wil zondaren hebben. ‘Alsof God door ons bade’. Het is de Heere ernst om 

zondaren zalig te maken. Maar ‘dwingen’ laat ook de tegenstand, de 

vijandschap en de onwil van ons mensen zien. Onwil, omdat wij andere 

dingen (de akker, ossen en het huwelijk) hoger achten dan onze zaligheid. En 

over Gods eer bekommert zich al helemaal niemand van nature. ‘Dwingen’. 

Ja, de Heere zegt: Ik wil en zij zullen.     

Waarom komen dezen dan wel en de anderen niet? Zijn zij gewilliger? Beter? 

Welnee, er  is kracht in het Woord. De Dordtse Leerregels zeggen: ‘Dat 

anderen wel komen, moet men Gode toeschrijven en niet de mens (hfst. ¾, 

par. 10). Het is ‘door U door U alleen, om het eeuwig welbehagen’. Daarom 

voor de waarachtige bekering alleen Gode de eer en de lof.  
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Ook u bent genodigd 

Let op de gevolgen van de weigering van de Joden op de persoonlijke 

nodiging van de Messias. Zij zullen het avondmaal niet smaken. Geen 

vergeving, geen rechtvaardiging, geen genade, maar voor eeuwig verloren. 

Wel onder het aanbod gezeten, maar de kracht, de vrucht er niet van 

geproefd. En Paulus zegt in Romeinen 11 tegen de christenen uit de 

heidenen: ‘Ziet toe dat Hij ook mogelijk u niet spare.’ De Heere kan ook bij 

ons het licht van de kandelaar weren.  

 

Wij worden nu nog welmenend geroepen en genodigd: ‘Nog is er plaats.’ Nog 

steeds, ondanks dat er al zovelen binnen zijn. De hemel is nog niet vol. De 

Heere gaat onder ons nog door met Zijn nodigend Evangelie. Hoe lang nog? 

Eén keer komt de laatste nodiging. Hetzij dat wij sterven. Het zij dat de Heere 

is weggegaan onder ons. Hetzij dat Hij terug komt om te oordelen de 

levenden en de doden. Hoe zult u dan ontvlieden, als u op zo’n grote 

zaligheid geen acht hebt geslagen?  

 

Iemand zegt: ‘Ik heb het niet verdiend.’ Dat is waar. U en ik zijn vreselijk 

goddeloze zondaren, die het niet hebben verdiend dat de Heere ook nog 

maar één woord tot ons behoud zou spreken. Maar u hoeft het ook niet te 

verdienen omdat Christus het heeft verdiend. De Heere zou ons ook nooit 

zalig maken om iets uit ons, maar alleen om het werk van Christus kan en wil 

Hij zondaren bekeren. 

 

Iemand anders zegt: ‘Ik kan het niet. Ik kan niet komen. Ik kan niet geloven.’ 

Ook dat is waar. De mens is geestelijk dood. Maar let er eens op wíe er 

genodigd worden. Het zijn de armen, verminkten, kreupelen en blinden. 

Armen, zijn de armen van geest. Dat zijn mensen die alleen maar schuld 

hebben en alleen maar schuld maken. Het tegenovergestelde van de rijke 

jongeling. Verminkten, zijn mensen, die door hun zonden verzwakt en 

krachteloos zijn. Zij kunnen de wet niet houden en voor hun schuld niet 

betalen. Dan nog de kreupelen, dat zijn mensen die net als Christen uit de 

‘Christenreis’ met een pak zonde op hun rug lopen en daarom niet zo snel  
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voort kunnen gaan als hun buurman. Of het zijn mensen die hinken op twee 

gedachten. Nooit tot een radicaal besluit komen. En dat is ook een besluit. 

Tenslotte nog de blinden. Dat zijn mensen die geestelijk onwetend zijn. 

Christus raadt deze mensen aan om ogenzalf bij Hem te kopen.  

Wonderlijk gezelschap, vindt u niet? Herkenbaar bij uzelf? Zou het dan voor u 

niet kunnen? Deze mensen worden binnengebracht en aan een tafel gezet 

waar alles klaar ligt wat zij missen. Wat een eeuwige verwondering zal dat 

zijn. Ja, dan is het echt: ‘Zalig is hij die brood eet in het Koninkrijk Gods.’ 

Smaakt en ziet, dat de Heere goed is.   
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UIT DE PASTORIE 

 

 
Geliefde gemeente, 

 

Neemt u a.u.b. eerst goede nota van het volgende: De pastorie heeft een 

nieuw telefoonnummer: 06-45090211. 

 

Prediking 

De prediking is de kern van het gemeente-zijn. De prediking is het middel dat 

God uitverkoren heeft om zalig te maken. Paulus schrijft in 1 Korinthe 1:21: 

‘Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door 

de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking 

zalig te maken die geloven.’ En in Romeinen 10:14 zegt dezelfde apostel: ‘En 

hoe zullen zij in Hem geloven van Welken zij niet gehoord hebben. En hoe 

zullen zij horen zonder die hun predikt?’ Zie daar, slechts twee teksten die het 

ongelofelijke belang van de prediking aanwijzen. Hoe belangrijk is voor ons de 

prediking? Johannes zag dat uit de mond van de verheerlijkte Christus een 

tweesnijdend scherp zwaard ging (Openb. 1:16). Dat zwaard wijst op Gods 

Woord (Efeze 6:17). Dat zwaard is als een ontleedmes en het legt gedachten 

bloot (Hebr. 4:12). Het is een spiegel die niet vleit. Het Woord bedreigt en Het 

wijst de weg tot de zaligheid. Dat Woord getuigt van Jezus Christus, de 

Zaligmaker van zondaren, door God in de wereld gezonden. Dat Woord is zo 

scherp dat Christus zegt: ‘Wie met Mij niet is, die is tegen Mij (Luk. 11:23). 

Ziet toe wat u doet als u het gepredikte Woord veracht! 

Iemand heeft een tegenwerping en zegt: ‘Ja, om het gepredikte Wóórd mag je 

niet wegblijven. Maar als het Wóórd niet gepreekt wordt, wat dan?’ Het gaat 

dus om de inhoud van de prediking. ‘En het is ook nog een verschil hóe er 

gepreekt wordt.’ Gewis, wat een machtige verantwoordelijkheid hebben de 

dienaren van Christus. Christus Zelf heeft het zwaard (Openb. 2:12) en geeft 

Zijn knechten de sleutelmacht (Matth. 16:19 en Joh. 20:23; vgl ook Zondag 

31, vraag en antwoord 84). Er mag wel voortdurend gebed zijn dat de 
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predikanten wijsheid, moed en kracht ontvangen om het Woord op de juiste 

wijze te bedienen.  

 

Maar terugkomend op de vraag hóe er gepreekt moet worden. Ik laat eerst 

de stem horen van de grote reformator Luther, die het Woord weer centraal 

stelde. Hij geeft een visie over de inhoud van de prediking:    

 

“Volgens het Evangelie wordt het Hemelrijk aan kinderen en deemoedigen 

gegeven en zíj zijn het die Christus liefheeft. Maar zij die niet weten dat zij 

verdoemelijke en afschuwelijke zondaars zijn, kunnen niet deemoedig zijn. 

Zonde wordt echter alleen door de wet gekend. Dus is het duidelijk dat wie 

steeds preekt dat wij zondaren zijn, niet de wanhoop verkondigt, maar eerder 

de hoop. Want de prediking van de zonde – of liever de kennis van de zonde 

en het geloof in zo’n prediking – is toebereiding tot de genade. Het verlangen 

naar genade ontwaakt eerst, als er kennis van de zonde is. De zieke verlangt 

immers pas naar een geneesmiddel, als hij bemerkt dat hij pijn heeft en ziek 

is. Het betekent dus allerminst dat wij iemand reden geven om te wanhopen 

of te sterven, als wij een zieke duidelijk maken hoe gevaarlijk zijn ziekte is. 

Evenmin betekent de prediking ‘dat wij niets zijn en zonder ophouden 

zondigen’ – zolang wij ons uit eigen kracht tot het uiterste inspannen – dat wij 

daarmee de mensen tot wanhoop brengen, tenminste, als zij geen dwazen 

zijn. Zo’n prediking bedoelt juist de mensen verlangend te maken naar de 

genade van onze Heere Jezus Christus. 

Het staat vast dat de mens aan zichzelf moet wanhopen om geschikt te 

worden voor de ontvangst van de genade van Christus. Dit is immers wat de 

wet wil: dat de mens aan zichzelf wanhoopt. Daarom brengt de wet ons in de 

hel, maakt zij ons arm en laat zij ons zien dat wij zondaren zijn in alles wat wij 

doen, zoals de apostel doet wanneer hij zegt: ‘Ons is duidelijk geworden dat 

wij allen onder de zonde zijn’ (vgl. Rom. 3:9). Wie zich uit eigen kracht tot het 

uiterste inspant en meent dat hij daarmee, al is het in nog zo geringe mate, 

iets goed doet, erkent niet dat hij volkomen niets is. Hij wanhoopt niet aan zijn 

eigen mogelijkheden, integendeel, hij is zo aanmatigend dat hij om genade te 

verkrijgen op eigen kracht vertrouwt.” (Luther) 
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Nog een stem uit de kerkgeschiedenis en wel van de prins der predikers, 

Spurgeon. Hij leert hoe, op welke wijze, met welke aandrang er gepreekt 

moet worden:  

 

‘Een reiziger kwam eens in de duisternis van de nacht langs een weg die naar 

een diepe, snelstromende rivier leidt en die – door hevige regens gezwollen – 

binnen de steile oevers bruiste en klotste. De brug die over de stroom had 

gelegen, was door de golven weggeslagen, maar dat wist de reiziger niet. Hij 

ontmoette een man, die hem vroeg waarheen de reis ging en vervolgens 

onverschillig opmerkte: ‘Weet u dat de brug ginds weg is?’ ‘Nee’, was het 

antwoord, ‘hoe weet u dat?’ ‘O, dat heb ik vanmiddag horen vertellen en ik 

denk dat u beter doet door niet verder te gaan.’ Misleid door de aarzelende en 

onzekere manier waarop de waarschuwing werd gegeven, ging de reiziger 

voort op die weg des doods. Kort daarna ontmoette hem een ander, die 

ontsteld uitriep: ‘Meneer! meneer! De brug is weg!’ ‘Ja’, antwoordde de 

wandelaar, ‘dat heeft mij een ogenblik geleden iemand anders ook al gezegd, 

maar uit zijn onverschillige toon maakte ik op dat het een praatje was.’ ‘Nee, 

nee, het is maar al te waar!’ riep de ander uit. ‘Ik weet dat de brug weg is, 

want ik ben zelf nauwelijks het gevaar ontsnapt. U zult zeker verdrinken als u 

niet terugkeert.’ En in zijn angst dat de reiziger toch door zou gaan, greep hij 

hem bij de handen, bij de armen, bij de kleren en bezwoer hem niet in zijn 

verderf te lopen. Overtuigd door de ernst die uit de stem, ogen en gebaren 

van de belangstellende vreemdeling sprak, keerde de reiziger terug en was 

gered. Beiden hadden hetzelfde bericht gebracht, maar de wijze waarop deed 

het van de een als een fabel en van de ander als waarheid voorkomen. Het is 

alleen door vurige ijver voor de redding van de verlorenen een ijver, die in het 

hart gloeit en zich in woord en daad uit, dat het vertrouwen van het ongeloof 

overwonnen en de gedachteloze wandelaars op de brede weg gewonnen 

kunnen worden voor het pad van leven en geluk. Liefde is de machtigste 

logica, belangstelling en deelneming vormen de meest meeslepende 

welsprekendheid.’ (Spurgeon) 

 

‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de 
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gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij 

ziet dat de dag nadert’ (Hebr. 10:25). Naast gehoorzaamheid is trouw 

eveneens een zeer belangrijk aspect binnen het gemeente-zijn. Belijdende 

leden van de gemeente hebben dat ooit beloofd. Ik citeer de belijdenisvragen 

van Voetius, die onder ons gesteld worden: 

 

1) Verklaart gij, dat gij de leer van onze kerk, zover gij die geleerd, 

gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware zaligmakende leer, 

overéénkomstig de Heilige Schrift? 

 

2) Belooft gij, dat gij door Gods genade in de belijdenis van die 

zaligmakende leer volstandig zult blijven, en daarin leven en sterven? 

 

3) Belooft gij, dat gij uw leven altijd overéénkomstig deze heilige leer, 

Godzalig, eerlijk, en onberispelijk zult aanstellen, en uw belijdenis met 

goede werken zult versieren? 

 

4) Belooft gij, dat gij de vermaning, bestraffing en kerkelijke tucht wilt en 

zult onderworpen zijn, indien het gebeurde, (dat God verhoede), dat 

gij u in leer of leven te buiten ging? 

 

Wijlen ds. Jac. Van Dijk schreef in zijn tijd al het volgende: ‘Ja, dat vermanen 

moest wel degelijk. Want je hebt altijd mensen, die een tijd meegaan en ’t 

toch niet volhouden. Ik was laatst op een rommelmarkt en daar had ik armen 

vol boeken gekocht. Heerlijk! Er waren twee splinternieuwe boeken bij. 

Voorin stond geschreven: Ter gedachtenis aan je belijdenis, moeder en vader. 

Het boek was nooit gelezen, het was nog splinternieuw… Weg ermee!’  

Wij mogen wel dag en nacht smeken of de Heere het woord uit Amos 8:11 in 

vervulling doet gaan onder ons (en daarbuiten): ‘Zie, de dagen komen, 

spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een 

honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des 

HEEREN.’ 
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Winterwerk D.V. 

 

Bijbellezingen 

De Bijbellezingen worden gehouden op de volgende woensdagen: 1 en 15 

oktober. In principe is er op 29 oktober een hervormingsavond in de Hersteld 

Hervormde gemeente van Sint-Annaland. Samen met de broeders 

Middelkoop, Den Ouden en Van der Meer hopen wij dan de Reformatie te 

herdenken. Verder woensdag 12 november en op 26 november is de 

eilandelijke dankdag. Dan 10 december; 14 en 28 januari; 11 februari en 

biddag op 25 februari; en 11 en 25 maart.  

Ik heb het voornemen om over liederen in de Bijbel te spreken. Bij 

verschillende gelegenheden werd er gezongen al dan of niet tot eer van de 

Heere. Soms werd er een goddeloos lied gezongen. Denk maar aan het lied 

van Lamech in Genesis 4. Er worden liederen gezongen waarin overwinning 

door de Heere wordt bezongen, of uit dankbaarheid aan Hem wordt 

gezongen. Er zijn ook klaagliederen. Zo zingt David een klaaglied na de dood 

van Saul en Jonathan. Ook in Openbaring wordt en zal er worden gezongen. 

Over het algemeen wordt er weinig gezongen in onze huizen. Wie zingt uit de 

overvloed van zijn gemoed? Wij kregen een stem om God te loven. Zijn eer is 

het voornaamste scheppingsdoel 

 

Catechisaties 

De catechisaties beginnen in de eerste week van oktober. Dat is dus voor de 

‘gewone’ catechisaties op dinsdag 7 oktober. De eerste groep van 12-15 jaar is 

van 18.45u-19.30u en de tweede groep van 16 jaar en ouder is van 19.30u-

20.15u. Let dus goed op, beide lesuren beginnen een kwartier eerder dan 

vorig jaar!! We gaan verder met de stof van vorig jaar. Als het goed is, hebben 

de catechisanten hun boekje bewaard. Als er jongeren zijn die voor het eerst 

de catechisaties gaan volgen, dan graag opgeven bij mij, zodat ik voor een 

boekje kan zorgen. 

De belijdeniscatechisatie is in ieder geval (s.c.i.) op dinsdagvond en begint om 

20.15u. Ik hoop met degenen die zich hebben opgeven een datum af te 

spreken wanneer we beginnen.  
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Bijbelkring 

Ik zal proberen de Bijbelkring weer op te pakken in het komende seizoen. Ik 

probeer het te doen onder het voorbehoud dat ik een keer oversla als ik te 

druk ben.   

De data zijn: 22 oktober; 19 november; 7 januari; 4 februari; 18 maart; 15 

april; 6 mei; 27 mei; 17 juni en 1 juli. We zijn nog steeds in de Hebreeënbrief. 

Smeek de Heere om opening voor ons allen, opdat wij Christus, de Vervuller 

van de Oudtestamentische schaduwendienst, mogen zien in Zijn schoonheid. 

 

Dank- en Biddag 

De Zeeuwsbrede Dankdag is op woensdag 26 november en de Biddag is op 

woensdag 25 februari. Beide dagen dus op de laatste woensdag van de 

maand. 

 

Jeugdvereniging 

Afgelopen seizoen kwamen we op zondagavond als jeugd samen. We hebben 

mooie en waardevolle avonden met elkaar gehad. We hopen dit seizoen weer 

samen te komen rond een Bijbels onderwerp, waar we over nadenken en 

waar we ons in verdiepen. Deze avonden staan onder leiding van ouderling 

Rijsdijk en vinden plaats ten huize van ouderling Van de Breevaart. Vanaf 15 

jaar ben je weer van harte uitgenodigd.  

Dit seizoen staan de avonden op de volgende data gepland: 21 september, 5 

oktober, 19 oktober, 9 november, 30 november, 21 december, 4 januari, 25 

januari, 15 februari, 1 maart, 22 maart, 19 april, 10 mei en 31 mei.  

Daarnaast hebben we ook nog de JVo-avonden, waar we als jeugd 

samenkomen voor de gezelligheid. Zo doen we spelletjes, gaan we schaatsen 

of bowlen, spelen we levend stratego en sluiten we af met een barbecue. Op 

deze avonden ben je vanaf 12 jaar van harte welkom om gezellig mee te 

doen.  

 

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen via 06-11674031. 

 

Hartelijke groeten, Hilbert Eerland, Lotte Krijger en Marieke van de Breevaart 
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Kinderclub 

De leiding van de kinderclub heeft met instemming van de kerkenraad 

besloten de kinderclub over te dragen aan de Gereformeerde Gemeente op 

ons dorp. Zij starten namelijk een kinderclub in de leeftijdscategorie van onze 

kinderclub. Om onze kinderen de mogelijkheid te bieden om blijvend en 

gezamenlijk met de kinderen van deze gemeente en ons dorp naar een 

kinderclub te kunnen laten gaan, is hiertoe besloten. De laatste kinderclub 

onder onze leiding was op woensdag 18 juni, waar de kinderen ook ingelicht 

werden. De weken daarna heeft de leiding van onze club gewerkt aan een 

soepele overdracht.  

Vanaf het nieuwe seizoen zijn onze kinderen welkom op de kinderclub van de 

Gereformeerde Gemeente. Kinderclub 'Het Mosterdzaadje' start op D.V. 

woensdag 10 september en is van 14.00 tot 16.00 uur. Kinderen van groep 3 

en 4 zijn dan van harte welkom in het verenigingsgebouw van de 

Gereformeerde Gemeente.  

Kinderen en jongeren die ouder zijn, zijn welkom op de jeugdverenigingen. 

Deze zijn op vrijdagavond. De +12 en de +14 vereniging starten op D.V. vrijdag 

3 oktober om 19.30 uur. De -12 en de -10 jeugdvereniging starten op D.V. 

vrijdag 10 oktober om 19.00 uur. Deze avonden vinden ook plaats in het 

verenigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Verdere 

berichtgevingen over deze club en jeugdverenigingen kunt u vinden op de 

website, in de agenda van de Gereformeerde Gemeente. 

De jeugdverenigingen van onze eigen gemeente blijven overigens wel 

bestaan. Iedereen is daar van harte uitgenodigd. Meer informatie hierover 

vind u ook in deze Zaaier. 

 

Dank aan allen die bijgedragen hebben onze kinderclub mogelijk te maken. 

We hopen dat deze steun er zal blijven, onder leiding van onze 

zustergemeente op het dorp. 

 

Hartelijke groet van Corine Eerland, Johanna en Pepijn van Tilburg, Rianne 

van de Breevaart en Adriënne Klippel-Ponse. 
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Elkaar hulp aangeboden 

Beste gemeenteleden, 

Soms kunnen er omstandigheden zijn waardoor niet meer alle taken kunnen 

worden uitgevoerd in en rondom het huis(houden). Hoe mooi zou het zijn als 

we elkaar als gemeente zouden kunnen helpen in zulke gevallen. Om dit 

gestructureerd te laten verlopen en te verdelen onder de gemeenteleden, 

willen we een appgroep aanmaken. Wanneer u zou willen deelnemen aan 

deze appgroep, kunt u een berichtje sturen of bellen naar 06-24105760 of 

mailen naar alindag@hotmail.nl. Als u ook zou willen bijdragen hieraan, maar 

niet deel kunt nemen aan een appgroep, horen we dit ook graag. U mag ook 

altijd een berichtje sturen, bellen of mailen als u hulp nodig heeft of iemand 

kent die hulp nodig heeft. Wij horen het graag als er nog vragen en/of 

opmerkingen zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

Alinda van de Breevaart en Coralien Rijsdijk  

 

Tenslotte 

De Heere geve ons moed, kracht, lust en wijsheid voor het komende 

winterwerk. Hij geve u honger en trouw. Hij geve ons te samen Zijn zegen. 

Ontvangt een hartelijke groet van ons allen.   

 

Ds. J. Lohuis 
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COLLECTEN 

Verantwoording 

 

  Maandcollecten Diaconie € 2.243,47 juni 2025 
 € 1.331,70 juli 2025 
 € 1.048,94 aug 2025 
    
  Maandcollecten Kerk € 4.782,62 juni 2025 
 € 3.150,77 juli 2025 
 € 3.369,94 aug 2025 
    
  Overige collecten    
  Zondagschool t/m 20 april 2025 € 225,30  
  Collecte Heilig Avondmaal 15 juni 2025 € 138,45  
  Groen van Prinstererschool 10 aug 2025 € 458,84  
  Gereformeerde Bijbelstichting 4 sept 2025 € 558,31  
 

 

 

BEGROTING EN ONTVANGSTEN KERKRENTMEESTERS 2025 

Maand Begroot Ontvangen Verschil 

December 150.500   

November 129.000   

Oktober 109.000   

September 98.000   

Augustus 84.000 80.632 -3.368 

Juli 73.000 75.666 2.666 

Juni 50.000 68.886 18.886 

Mei 36.000 55.769 19.769 

April 30.000 34.261 4.261 

Maart 24.000 25.338 1.338 

Februari 16.000 17.243 1.243 

Januari 6.000 4.124 -1.876 
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KERKTIJDEN 

Kerkdiensten en voorgangers 

Meer kerkdiensten: www.kerktijden.nl 

 

  Sep 2025 

  donderdag 4 sep  ds J. Lohuis, ds. J. De Bruin                                         GBS-dienst 

  zondag 7 sep 9.30 ds. J. Lohuis vbr HA 14.30 ds. J. Lohuis 

  zondag  14 sep 9.30 ds. J. Lohuis bed HA 14.30 ds. J. Lohuis nab HA 

  zondag  21 sep 9.30 ds. J. Lohuis  14.30 ds. J. C. de Groot 

  vrijdag 26 sep 18.30 ds. J. Lohuis Huwelijksbevestiging Willem-Jan Quist     

en Johanna van de Bosse in het gebouw 

van de Ger. Gem. in Nieuwdorp 

  zondag 28 sep  ds. J. Lohuis 14.30          ds. J. Lohuis 

         

  Okt 2025      

  zondag 5 okt 9.30 ds. J. Lohuis 14.30 ds. J. Lohuis 

  zondag 12 okt 9.30 ds. M. van Kooten 14.30 ds. M. van Kooten 

  zondag  19 okt 9.30 ds. J. Lohuis 14.30 ds. J. Lohuis 

  zondag 26 okt 9.30 ds. J. Lohuis 14.30 ds. J. Lohuis  

      

  Nov 2025      

  zondag  2 nov 9.30 ds. J. Lohuis 14.30 ds. J.A. van den Berg 

  zondag 9 nov 9.30 ds. J. Lohuis 14.30 ds. J. Lohuis 

  zondag 16 nov 9.30 ds. D.J. Budding 14.30 ds. D.J. Budding 

  zondag 23 nov 9.30 ds. J. Lohuis 14.30 ds. J. Lohuis 

  woensdag 26 nov 9.30 ds. J. Lohuis 19.00 ds. J. Lohuis       Dankdag 

  zondag 30 nov 9.30 ds. J. Lohuis 14.30 Ds. C.J. Rijsdijk 

      

  Dec 2025      

  zondag  7 dec 9.30 ds. J. Lohuis 14.30 ds. J. Lohuis 

  zondag 14 dec 9.30 ds. J. Lohuis bed HA 14.30 ds. J. Lohuis nab HA 

  zondag 21 dec 9.30 ds. J. Lohuis 14.30 ds. B.L.P. Tramper 

  donderdag 25 dec 9.30 ds. J. Lohuis 14.30 ds. J. Lohuis          1e Kerst 

  vrijdag 26 dec 9.30 ds. J. Lohuis                                    2e Kerst 

  zondag 28 dec 9.30 ds B. van Leeuwen 14.30 ds. B. van Leeuwen 

  woensdag 31 dec 19.00 ds. J. Lohuis  Oudejaarsdag 
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KERKAGENDA 

Kerkelijke activiteiten 

  

  Sep 2025  

  dinsdag 2 19.30 jongerenkring 

  donderdag 4 19.30 GBS-dienst 

  zondag 7 11.45 zondagschool 

  zondag 14 geen zondagschool 

  dinsdag 16 19.30 jongerenkring 

  zondag 21 11.45 zondagschool 

 19.00 jeugdvereniging  
  zondag 28 11.45 zondagschool 

  dinsdag 30 19.30 jongerenkring 

  

  Okt 2025  

  woensdag 1 19.30 Bijbellezing 

  zondag 5 11.45 zondagschool 

   19.00 jeugdvereniging 

  dinsdag 7 catechisatie: 18.45 12+ | 19.30 16+ | 20.15 belijdeniscatechisatie 

  zondag 12 geen zondagschool 

  dinsdag 14 catechisatie: 18.45 12+ | 19.30 16+ | 20.15 belijdeniscatechisatie 

  woensdag 15 19.30 Bijbellezing 

  zondag 19 11.45 zondagschool 

 19.00 jeugdvereniging 

  Dinsdag 21 catechisatie: 18.45 12+ | 19.30 16+ | 20.15 belijdeniscatechisatie 

  woensdag 22 19.30 Bijbelkring 

  zondag 26 11.45 zondagschool 

  dinsdag 28 catechisatie: 18.45 12+ | 19.30 16+ | 20.15 belijdeniscatechisatie 

  woensdag 29 19.30 Hervormingsavond bij HHG Sint-Annaland 

  

  Nov 2025  

  zondag 2 11.45 zondagschool 

  dinsdag 4 catechisatie: 18.45 12+ | 19.30 16+ | 20.15 belijdeniscatechisatie 

  zondag 9 11.45 zondagschool 

 19.00 jeugdvereniging 

  dinsdag 11 catechisatie: 18.45 12+ | 19.30 16+ | 20.15 belijdeniscatechisatie 

  woensdag 12 19.30 Bijbellezing 

  zondag 16  11.45 zondagschool 

  

De Zaaier - september 2025   |   19 



  dinsdag 18 catechisatie: 18.45 12+ | 19.30 16+ | 20.15 belijdeniscatechisatie 

  woensdag 19 19.30 Bijbelkring 

  zondag 23 11.45 zondagschool 

  dinsdag 25 geen 12+ en 16+ catechisaties| 20.15 belijdeniscatechisatie     

  Woensdag 26 Dankdag 

  zondag 30 11.45 zondagschool 

 19.00 jeugdvereniging 

  

  Dec 2025  

  dinsdag 2 catechisatie: 18.45 12+ | 19.30 16+ | 20.15 belijdeniscatechisatie 

  zondag 7  11.45 zondagschool 

  dinsdag 9 catechisatie: 18.45 12+ | 19.30 16+ | 20.15 belijdeniscatechisatie 

  woensdag 10 19.30 Bijbellezing 

  vrijdag 12 Kerstviering zondagschool 

  zondag 14 geen zondagschool 

  dinsdag 16 catechisatie: 18.45 12+ | 19.30 16+ | 20.15 belijdeniscatechisatie 

  zondag 21 geen zondagschool 

 19.00 jeugdvereniging 

  dinsdag 23 geen 12+ en 16+ catechisaties| 20.15 belijdeniscatechisatie     

  zondag 28 geen zondagschool 
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VLUCHT NAAR GENÈVE  

Hoofdstuk 14 

 
Uit de struiken komt iemand tevoorschijn. Over zijn hoofd 

heeft hij een muts getrokken die alleen zijn ogen en mond vrijlaten. 

‘Sola fide,’ zegt de man. Alleen het geloof. 

‘Sola gratia,’ antwoordt monsieur Le Chartre. Alleen genade. 

De mannen geven elkaar een hand. De anderen staan er afwachtend bij. 

‘Hoe kon je weten dat wij nu al zouden komen?’ vraagt monsieur Le Chartre. 

‘Een voorgevoel,’ antwoordt de man. ‘Ik heb de vergadering in de herberg 

bijgewoond en het een en ander opgevangen. Ik was er niet gerust op. Maar 

jullie zijn met vijf personen. Dat aantal klopt niet,’ zegt hij terwijl hij Bertrand 

aankijkt. Bertrand knikt. ‘We zouden met zes personen komen. Onverwacht is 

er nog iemand bijgekomen. Doordat we overhaast moesten vertrekken, zijn 

twee mensen er niet bij.’ 

‘Dat is maar goed ook,’ zegt de man, ‘jullie denken toch niet dat m’n bootje 

op zoveel personen berekend is? Kom mee, maar doe zachtjes, maak zo min 

mogelijk geluid.’ Isabeau trekt Jean-Pierre aan zijn mouw. ‘Wie zijn die twee?’ 

‘Monsieur Comté en Jeanine,’ fluistert Jean-Pierre. 

Ze lopen naar het water toe. De man tilt een paar takken op. Onder de 

struiken ligt een roeiboot. Hij trekt het bootje onder de struiken vandaan, 

springt erin en steekt zijn hand uit: ‘Eerst de vrouwen.’  

Madame Le Chartre schudt haar hoofd. ‘Ik durf niet.’ 

‘Toe, Madeleine.’ 

‘Ik durf echt niet.’ 

‘Zal ik eerst gaan?’ vraagt Isabeau. Ze vindt het wel spannend om in het 

wiebelende bootje te stappen. Even later volgt madame Le Chartre. Daarna  

de mannen en ten slotte Jean-Pierre. Isabeau heeft gezien dat de roeiboot bij 

iedere volgende persoon die instapte, dieper in het water kwam te liggen.  
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Stel je voor dat de boot zinkt of omslaat! Ze kijkt naar het donkere, klotsende 

water. Dan kijkt ze naar de man met de muts. Die zit rustig op de bank. Naast 

hem zit Bertrand. Allebei hebben ze een roeispaan in hun handen. De man 

duwt de boot af van de kant en langzaam glijden ze het water op. Ze hebben 

de stroom mee. Regelmatig gaan de riemen door het water. Bijna onhoorbaar. 

Alleen het vallen van de druppels op het water als de roeispanen boven het 

wateroppervlak komen, is te horen. De eigenaar van de boot kent de loop van 

het water, want zonder te aarzelen roeit hij. Hij weet precies wanneer er een 

bocht in het riviertje komt. Even komt de maan tevoorschijn en schijnt op het 

glinsterende water. De maan schijnt ook op het gezicht van madame Le 

Chartre, die met gesloten ogen roerloos op de bank zit. Er gaat een 

schrikbeweging door haar heen als er een schrille roep klinkt. Haar man knijpt 

geruststellend in haar hand. ‘Het is de roep van een nachtvogel.’ 

Isabeaus gedachten gaan naar huis. Hoe zal het daar zijn? Weet vader Fontier 

al dat ze gevlucht is? Hoe is het met maman? En wat zal er gebeuren als ‘de 

ketterjager’ - zo noemt ze in gedachten haar vader Gérard le Chartre – 

erachter komt dat ze gevlucht is? Is het wel echt waar dat zij, Isabeau Fontier, 

nee, eigenlijk heet ze Isabeau le Chartre, nu een vluchtelinge is? Waarom is 

dit allemaal gebeurd? Zou het toch niet beter geweest zijn om naar een 

klooster te gaan? Ze schudt haar hoofd. Nee! Maman wilde het ook niet. 

Maar zullen ze het maman niet heel erg moeilijk maken? Misschien is vader 

Fontier ook wel boos op zijn vrouw, want hij was het ermee eens. Ze geeuwt. 

Het zacht klotsende water en het ritmisch ophalen van de riemen zorgen 

ervoor dat ze slaap krijgt. Hoe laat zal het zijn? Ze zakt een beetje opzij, half 

tegen Jean-Pierre aan. Een duw maakt dat ze klaarwakker wordt. 

‘Luister naar onze roeier,’ fluistert Jean-Pierre.  

‘We naderen een brug waar een soldatenpost is. Maak je zo plat mogelijk en 

zorg ervoor dat er geen geluid is.’ Jean-Pierre, Isabeau en madame Le Chartre 

gaan op de bodem van het bootje zitten. Monsieur Le Chartre buigt zich over  
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zijn vrouw heen. Bertrand gooit een lap die stinkt naar vis over hen heen. De 

man en Bertrand voeren het roeitempo op, halen gelijktijdig de riemen 

binnen en glijden dan met een flinke snelheid door het water. Onder de brug 

door, waar voetstappen klinken. Isabeau houdt haar adem in. De voetstappen 

stoppen… om even later weer verder te gaan. De vaart van het bootje 

mindert. De roeier manoeuvreert naar de kant. Daar hebben ze de 

bescherming van een rietkraag. De roeispanen worden weer opgepakt en de 

tocht gaat verder. 

Als Isabeau haar ogen opendoet, ziet ze dat de lucht iets aan het verkleuren 

is. Heeft ze geslapen? De roeiboot stoot tegen de kant. De roeier springt op 

de kant, gevolgd door Bertrand, die zich even uitrekt en in zijn zere handen 

wrijft. 

De roeier steekt zijn hand uit naar Isabeau. Moet ze op de kant springen? 

Maar dat kan ze niet! Haar voet slaapt en ze voelt zich zo stijf als een plank. 

‘Kom,’ zegt de man wat ongeduldig. 

Ze pakt zijn hand en springt. ‘O, m’n mand.’ 

Jean-Pierre volgt haar, met mand. Madame Le Chartre staat hulpeloos 

midden in het bootje. ‘Kom maar, maman,’ moedigt Jean-Pierre haar aan. 

Monsieur Le Chartre staat achter haar en duwt haar zacht naar voren. ‘Spring, 

Madeleine.’ Ze springt niet, maar neemt met haar ogen dicht een grote stap, 

te klein om aan de vaste wal te komen. Ze komt in het water terecht. Meteen 

zijn Jean-Pierre en Isabeau er. Ze pakken elk een hand en trekken haar uit het 

water. De onderkant van haar rok is doorweekt. Haar man is aan land 

gesprongen en neemt haar in zijn armen. ‘Excuseer me,’ mompelt ze. ‘Ik…’ 

‘Stil maar,’ sust hij. 

De roeier staat ongeduldig te wachten. ‘Het daglicht komt eraan. Het is beter  

dat niemand ons hier opmerkt. Als jullie hoge nood hebben… Vrouwen links, 

mannen rechts. Wel opschieten graag.’ Zelf geeft hij het voorbeeld en  

verdwijnt achter de dikke stam van een boom. Door een met laag struikgewas  
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bedekt gedeelte lopen ze na een paar minuten in ganzenpas over een smal 

pad. Het bos wordt dichter. Over en door een dikke laag bladeren en mos 

volgen ze hun leider. Plotseling is hij verdwenen achter een grote struik. 

Bibberend van moeheid en kou staat Isabeau met de anderen te wachten. 

Een paar tellen later is hij terug. ‘De kust is vrij. Jullie herberg staat klaar. 

Welkom,’ nodigt hij. 

De hut is verborgen door struiken. Via een laag deurtje komen ze in een van 

planken opgetrokken hut die bedekt is met mos. Op de aangestampte vloer 

ligt een dikke laag stro, waarop kleden en wollen dekens liggen. Er staat een 

mand met stokbrood, een geitenkaasje en twee kannen met melk. Uitgeput 

valt madame Le Chartre op het stro neer. De roeier neemt afscheid. 

‘Vanavond om acht uur wordt u hier opgehaald.’ Hij groet en sluit de deur 

achter zich. 

Monsieur Le Chartre neemt de leiding. ‘We zullen de Heere danken voor Zijn 

bescherming deze nacht. Dan zullen we wat eten en drinken en daarna 

kunnen we, hopelijk, de hele dag slapen.’ 

Nog nooit heeft het eten zo lekker gesmaakt! En daarna wil Isabeau het liefst 

meteen op het stro gaan liggen en gaan slapen. Maar madame heeft natte 

voeten en een natte rok. Ze kan wel ziek worden! Isabeau duikt in haar mand, 

haalt haar zondagse rok en kousen eruit. 

‘Zoek je iets, Isabeau?’ 

‘Ik heb het al. Hier, probeert u eens of u dit aankunt. De kousen en de rok 

zullen wel te klein zijn, maar ze zijn in ieder geval droog.’ 

‘Dat is lief van je, kind. Ja, ik heb het koud. Alles plakt en kleeft. Ik voel me zo 

vies, maar ik ben zo moe dat ik alleen maar wil slapen.’ 

‘Eerst omkleden,’ houdt Isabeau aan. 

De natte bundel wordt opgerold en in een hoek van de hut gelegd. 

Binnen een paar minuten is het stil in de hut. Bertrand houdt de wacht. 

Isabeau wordt wakker door een streep zonlicht die op haar gezicht schijnt.  
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Het duurt even eer ze weet waar ze is. Ze heeft nog zo’n slaap. Maar de 

herinneringen die bovenkomen zijn sterker dan de slaap. ‘Maman,’ fluistert ze 

zacht. Tranen springen in haar ogen. Ze wil opstaan, de hut uitlopen en naar 

huis gaan. Ze wil naar maman, de broertjes en zusjes. Ze verlangt zelfs even 

naar de bromstem van vader Fontier, naar de pruttelende pan met pap boven 

het vuur, naar de bijna altijd schemerdonkere woonkeuken. Zou dit nu voor 

altijd voorbij zijn? Ze mist ook Jeanne, de ‘keukenbazin’ bij de familie Le 

Chartre, van wie ze zoveel geleerd heeft. Wist Jeanne van de vlucht? En zou 

ze weten dat zij meegegaan is? Voor die beelden schuift het gezicht van de 

ketterjager met zijn kille ogen. Ze huivert en wordt onrustig. Wat als de 

soldaten hen hier ontdekken? Naast haar beweegt madame Le Chartre. Ze 

mompelt even in haar slaap. Bertrand zit met zijn rug tegen de wand van de 

hut geleund. Isabeau vangt zijn blik op. Hij glimlacht en knikt haar toe. Ze 

wordt weer wat rustiger, draait zich op haar zij en binnen een paar minuten 

slaapt ze weer. Met een schok komt ze omhoog en ze schreeuwt van schrik. 

Het is bijna donker in de hut, maar er is iemand binnengekomen, een 

vreemde. Die vreemde stem was het die haar wakker maakte. Maar die stem 

heeft ook iets bekends. Monsieur Comté! 

‘Je schrok van me,’ zegt hij. ‘Dat hoeft niet, hoor.’ 

‘Ik… ik dacht even dat de soldaten er waren,’ zegt Isabeau. 

‘God zij dank niet.’ 

Isabeau voelt haar volle blaas. ‘Mag ik, kan ik…’ 

Bertrand begrijpt haar meteen. ‘Ik ga eerst naar buiten om te kijken of het 

veilig is.’ Even later wenkt hij haar. ‘Kom maar.’ 

Als Isabeau terugkomt, hoort ze monsieur Comté zeggen: ‘… het zijn… nee, ik 

heb er geen woorden voor, het is te erg voor woorden. Hij werd verhoord. Hij 

hoefde alleen maar te zeggen terug te zullen keren tot de Roomse Kerk. Hij 

weigerde. Daarna werd hij gemarteld. Het bloed liep over z’n gezicht. Zijn  

armen waren uit de kom en hij kon bijna niet meer lopen. Hij werd  
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teruggebracht naar de gevangenis, zonder verzorging. Mensonwaardig. Hij is 

veroordeeld tot de galg. Maar de boodschap die hij via een bewaker doorgaf, 

was niet de boodschap van een mens met wie we medelijden moeten 

hebben. “In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Hij heeft ons Gode gekocht 

met Zijn bloed.” Dát is genade! Ik was jaloers op hem. Misschien is hij nu al bij 

de Heere. Maar… zou ík dat lijden aankunnen? Zou ik standvastig blijven?’ 

Monsieur Comté schudt zijn hoofd. ‘Ik ben bang,’ bekent hij. ‘Ik moet er niet 

aan denken gevangengenomen te worden en gemarteld. Ik heb Jeanine 

achtergelaten. M’n kind. Begrijpen jullie hoe moeilijk het is? Ik kan in Lyon zo 

weinig doen. In Genève kan ik dienstbaar zijn. Jeanine vindt dat zij in Lyon nog 

een taak heeft. Maar stel dat zij ook gevangengenomen wordt. Dat ze ook 

gemarteld wordt…’ Hij houdt beide handen voor zijn gezicht. Isabeau ziet 

tussen zijn handen door de tranen druppen. 

‘Wat bedoelt u met een taak?’ vraagt Isabeau. 

Monsieur Le Chartre ziet de verwarring op haar gezicht. ‘Je hebt Jeanine 

ontmoet. Zij zou met onze groep meegaan, maar heeft uiteindelijk besloten 

om in Lyon te blijven, tot steun van geloofsgenoten. Ik heb respect voor haar.’ 

Monsieur Comté kijkt op en vangt de blik op van monsieur Le Chartre, die 

veelbetekenend naar zijn vrouw, Jean-Pierre en Isabeau kijkt. Jean-Pierre zit 

met open mond te luisteren. Aan zijn moeder lijkt het een beetje voorbij te 

gaan, ze staart voor zich uit. Isabeau luistert met grote ogen toe. 

‘Ons leven is in Gods hand,’ zegt monsieur Le Chartre. ‘Ook dat van Jeanine. 

Wij zijn benieuwd of u ons kunt vertellen wat er verder gaat gebeuren. 

Doordat we overhaast moesten vluchten, is alles anders verlopen dan we 

gepland hadden.’ 

‘Ik heb gehoord dat de reis verder uitgevoerd kan worden zoals gepland.’ 

Monsieur Le Chartre kijkt naar Bertrand. ‘Dan berust de leiding van onze 

tocht nu bij jou.’ Bertrand knikt. ‘Over een kwartier gaat de zon onder. We 

zullen eerst nog wat eten en drinken en daarna gaan we een eindje lopen. 
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Ongeveer een halfuur. Ik vertel niet wat we daarna gaan doen. Het is beter 

niet te veel te weten.’ 

Madame Le Chartre staat moeizaam op. ‘Ik ben zo stijf,’ klaagt ze. 

‘Je bent te dik,’ lacht haar man, als hij ziet dat de geleende rok van Isabeau 

bovenaan helemaal openstaat. 

Zijn vrouw kan het grapje niet waarderen. Ze heeft tranen in haar ogen. ‘Ik… o 

Louis, ik ben zo bang… waar zijn we aan begonnen.’ 

Troostend slaat hij een arm om haar heen. ‘Flink zijn, Madeleine.’ 

Isabeau heeft te doen met haar madame. Die is nu geen deftige dame meer, 

maar een gewone vrouw met slordige haarpieken die uit haar muts komen, 

een verkreukt jak en roodomrande ogen. 

Bertrand reikt haar schoenen, rok en kousen aan die buiten in de zon 

gedroogd zijn. Alles voelt nog een beetje vochtig aan, maar tenminste niet 

meer kletsnat. 

Als ze zich verkleedt, gaan de mannen naar buiten. Isabeau helpt haar. ‘Als ik 

kan, zal ik u helpen,’ zegt ze. 

‘Ik denk te veel aan mezelf. Vergeef me.’ 

Even later stappen ze ook naar buiten. Bertrand loopt voorop, gevolgd door 

monsieur Comté, Jean-Pierre, Isabeau en madame Le Chartre. Monsieur Le 

Chartre sluit de rij. 

Zwijgend lopen ze door het bos, waar af en toe een vogelroep klinkt. Het 

bladertapijt onder hun voeten is dik en glibberig. Donkere takken zwiepen 

heen en weer. De wind steekt op. Isabeau telt de stappen. Een klein halfuur, 

hoeveel stappen zijn dat? 

Opeens staat Bertrand luisterend stil. 

Takken kraken… 

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: 

Vlucht naar Genève 

Auteur: Lenie Ippel-Breedveld 

Uitgeverij: Den Hertog B.V., Houten 
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LEZENSWAARDIG 

Wonderen 

  

Een trein staat gereed voor vertrek. Het is druk op het perron van het 

Berlijnse station. Twee jongens nemen afscheid van elkaar en de één zegt: ‘Ik 

wou, Frits, dat ik met je mee kon’. ‘Wat niet is, kan nog komen, Rudolf’, is het 

antwoord. ‘Nee’, zei de ander, ‘dan moet er wel een wonder gebeuren, anders 

zal het niet gaan.’ ‘Tja, dan kan je nog lang wachten, Rudolf, want wonderen 

gebeuren er niet meer.’ 

 

De trein zet zich in beweging en na een laatste zwaai schuift de jongen het 

raampje dicht en neemt zijn plaats in tegenover een oudere meneer. Deze 

kijkt hem aan en zegt: ‘Je moet nooit meer zeggen dat er geen wonderen 

meer gebeuren, want dat is niet waar. Vroeger dacht ik er precies hetzelfde 

over, maar ik beleefde zelf een wonder en daarmee is alle twijfel opgeheven 

en daarna beleefde ik het grootste wonder, toen ik de God van de wonderen 

voor mijn verloren ziel mocht leren kennen’. 

 

Verbaasd kijkt de jongen zijn oude reisgezel aan en vraagt: ‘Misschien wilt u 

dat wonder eens vertellen?’ 

 

De oude heer vertelde dat hij apotheker is van beroep. Als jongen leefde ik 

net als jij, onbezorgd van de ene dag in de andere en ik vroeg niet naar God 

en Zijn Woord. Bidden deed ik niet en van de kerk wist ik alleen hoe die er 

van buiten uitzag. Ik ging op in mijn zaak en had nooit rust. Op een keer had 

ik de hele dag gewerkt en nadat ik midden in de nacht mijn bed opzocht en 

net in slaap gevallen was, werd er hard gebeld. Nog half slapend, ging ik naar 

beneden, waar een jongentje stond, die door de dokter gestuurd was om een 

recept voor zijn moeder te halen. De dokter had gezegd dat hij lopen moest 

wat hij kon, want het ging om het leven van zijn moeder. Ik maakte het recept 

klaar en gaf het mee. Toen ik weer naar boven wilde gaan, viel mijn oog op de 

doos die ik gebruikt had voor het middeltje. Dat was het zwaarste vergif. Ik 
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had mij vergist. De vrouw zou onmiddellijk sterven als ze maar een puntje 

ervan zou nemen. Ik beefde van angst en wat ik nooit meer gedaan had, deed 

ik toen. Ik knielde neer en bad tot God om een wonder dat het drama 

voorkomen zou. ‘O God’, riep ik, ‘bewaar mij voor moord!’ Ik liep op en neer, 

in angst, maar kon niets doen.  

 

Toen, opeens, werd er weer gebeld. Daar had je het al, dacht ik bezorgd. En 

ja, dezelfde jongen stond voor me. Hij begon te huilen en zei: ‘Meneer, 

vergeef me dat ik u nog eens kom storen. Ik liep zo hard met het medicijn dat 

ik in het bos over een wortel ben gevallen en het flesje is in duizend stukken 

gevallen.’ Ik zei maar niets, maar maakte gauw het juiste middel gereed en 

toen de jongen voor de tweede keer mijn huis verliet, juichte ik van 

blijdschap. Maar het behaagde God mij ook aan mijzelf te ontdekken en mijn 

schuld te doen zien van verleden en heden. Toen heb ik bange dagen en 

nachten doorgebracht, want zoveel middelen ik in mijn apotheek had en 

kende, niet één recept was opgewassen tegen de zwarte lijst van mijn 

zonden. Ik leerde door genade vragen naar het enige Middel tot reiniging van 

mijn schuld en zonden en mocht dat uit genade vinden in Hem Die als 

Middelaar Gods en der mensen gekomen is voor de schuld van de Zijnen. Zo 

beleefde ik een dubbel wonder, waarom ik zo-even zei dat je niet moet 

zeggen dat er geen wonderen meer gebeuren.’ De jongen werd er stil van. 
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PUZZELS 

Wat is een ambt 

Lezen: Efeze 4: 11-16 
 

Lieve jongens en meiden, 

In een gezin zijn veel werkjes te doen. Misschien hebben  

jullie daar thuis wel een afspraak over gemaakt. Het is  

jouw taak om de tafel te dekken. Het is de taak van je  

broer om af te ruimen. Het is de taak van je zus om af te  

drogen. Iedereen doet iets voor het gezin. In de kerk is  

ook veel werk te doen? Daar heeft ook iedereen een  

eigen taak. De koster zorgt er voor dat de deuren op tijd  

open gaan en dat het warm genoeg is in de kerk. De  

organist heeft als taak om het zingen van de mensen in  

de kerk te begeleiden op het orgel. Er zijn mensen in de  

kerk die een taak hebben bij de jeugdvereniging. Weer  

anderen regelen dat er bezoek is bij oude mensen.  

 

De dominee, de ouderlingen en de diakenen hebben  

van de Heere een bijzondere taak in de kerk gekregen.  

Dat heet een ambt. Mensen met een ambt worden  

ambtsdragers genoemd. Alle ambtsdragers van de  

gemeente bij elkaar noemen we de kerkenraad. Zij  

zorgen er voor dat alles goed gaat in de kerk. Je hebt  

daarover in Efeze 4 gelezen. Wanneer gaat het goed?  

Als mensen in de kerk het Woord van God mogen horen  

en geloven in de Heere Jezus. Namens de Heere mag de  

kerkenraad voor de kerk zorgen. Zoals een vader en een  

moeder leiding geven in een gezin, zo geeft de  

kerkenraad leiding aan de kerk. Dat werk kost hen veel  

tijd en is niet altijd makkelijk. Vraag maar aan de Heere  

of Hij de ambtsdragers wil helpen bij hun werk. Het  

 

4-5 jaar  
Noémi Cornet    
Ziva Gunter 
Fébe Moens    
Evi Quist      
Jisse Quist        
Xem Quist         
Levi Rijsdijk     
Tom Rijsdijk     
Pauline Westdorp   

 

 

 
6-8 jaar  
Christian Cornet     
Marilène Cornet 
Roan Cornet       
Boaz Gunter     
Janneke Krijger     
Nienke Krijger     
Amara Quist     
Boaz Quist         
Judah Quist     
Luc Quist      
Ralf Quist      
Thimo Rijsdijk     
Noralie Suurland     
Jan Pieter Westdorp 
Samuël Westdorp       
 

 
 

 
9-12 jaar  
Amélie Cornet     
Julia Cornet     
Jonathan Eerland     
Matthias Eerland     
Hadassa Klippel     
Eline Krijger     
Lisette Krijger   
Hannah Schot     
Sem Schot         
Marcel Steenpoorte      
Marieke Suurland   
Rick Wesdorp     
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belangrijkste werk van een dominee zie je ’s zondags: preken. Maar de 

dominee doet nog meer. Op catechisatie legt hij het Woord van God en de 

leer van de kerk uit aan jongens en meiden. Hij bezoekt zieke en oude 

mensen. Hij waarschuwt de mensen voor de zonden en de duivel en wijst alle 

mensen op de Heere Jezus. De ouderlingen letten er op dat alles in de kerk 

gaat zoals de Heere dat zegt in de Bijbel. Ze luisteren of de dominee goede 

dingen zegt in een preek. Ook bezoeken ze de mensen thuis. Dat heet 

huisbezoek. Een ouderling doet niet zomaar zelf wat werk. Hij doet ook werk 

voor de Heere. De diakenen hebben ook een taak van de Heere gekregen. Een 

diaken zorgt voor de armen in de gemeente en voor alle anderen die hulp 

nodig hebben. Ze mogen de mensen die hulp nodig hebben geld geven, en ze 

mogen deze mensen troosten uit het Woord van God. Zou jij ook een taak 

voor de Heere willen doen? Vraag maar aan de Heere of jij ook een taak in 

Zijn Koninkrijk mag doen. 

 

Wat doen jullie elke keer weer ontzettend goed je best! Wat worden er veel 

mooie puzzels en kleurplaten ingeleverd. Puzzelen en kleuren jullie nu ook 

weer mee? De nieuwe puzzels gaan over de ambten in de kerk. Als je 50 

punten hebt gespaard, kom je maar snel een mooi boek uitzoeken.  

 

Hartelijke groetjes,  

 

Lydia 
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PUZZEL 4-5 JAAR 

Psalm 92 vers 2 

 

Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw  

Naam psalmzinge, o Allerhoogste!  
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PUZZEL 6-8 JAAR 

Ambten in de kerk 
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PUZZEL 9-12 JAAR 

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen 
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Ik vraag niet om vreugde en geluk 

Hoewel ik er naar verlang met heel mijn wezen 

Ik weet te goed: de zoetste vreugd breekt stuk 

En er zijn wonden, die nooit meer genezen. 

Ik tracht te zeggen: ‘Wat Gij doet is goed’, 

Maar geeft mij toch een heel klein beetje moed. 

 

Ik vraag niet om een leven zonder strijd. 

De vrede is het waard om voor te vechten. 

Als in mijn hart maar groeit de zekerheid, 

Dat ‘k mij door alles heen meer aan U ga hechten. 

Want als ik bij U ben is alles goed, 

Maar geef mij toch een heel klein beetje moed. 

 

Ik vraag U niet, dat ik begrijpen mag 

Waarom Gij deze weg mij hebt gewezen. 

Mijn denken is verward en elke dag 

Brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij vrezen. 

En toch geloof ik: Gij maakt alles goed. 

Maar geef mij toch een heel klein beetje moed. 
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